
   

 

 

 
 

De bloemenkrans 

 

De verhalen die je vertelt 

zijn als zomerse bloemen 

vol kleur 

vol geur 

je rijgt ze als een krans 

en legt ze om mijn hals 

 

Voelbaar is de warmte 

van de zomer in jouw verhalen 

van liefde 

van geluk 

ik draag ze trots 

en dankbaar met me mee 

 

En voorzichtig vlecht ik  

nieuwe verhalen er doorheen 

van jou 

van mij 

en samen tellen wij 

de rijkdom die wij delen 
       Dorine Keizer 

 

 


